


Al is jouw leven nu al voltooid ….HOUDEN VAN…. dat eindigt NOOIT!!

Na 4 jaar met veel zorgen en ziekenhuis, maar zeker ook jaren met prachtige 
momenten, geweldige mijlpalen en heel veel lachen en genieten is Roan nu 
een ster. 

Roan Cody Slagter
4 augustus 2010   -   25 mei 2019  

 
We zijn nooit gestopt met leven en hij bleef altijd onze zonnige optimist. Wij 
gaan ons best doen ons leven voort te zetten zoals hij geleefd heeft. 
Genieten van elk moment, want “gewone” dingen zijn eigenlijk heel bijzonder!

Cock en  Bianca 
Youri 
Cera 

Poelruit 4
2771 RC Boskoop

Wij komen samen op zaterdag 1 juni om 13.30 uur in de Ontmoetingskerk, 
Groensvoorde 3 te Waddinxveen om afscheid van Roan te nemen. Aansluitend 
is er tot 17.00 uur gelegenheid om herinneringen met elkaar te delen. 

Wij hebben voor Roan een persoonlijke pagina gemaakt, waar u een bericht 
kunt achterlaten en een kaarsje kunt aansteken.  

http://zogeliefd.blauwevlinder.nl/roanslagter

Roan hield van vrolijke en felle kleuren, wilt u daar rekening mee houden met 
kleding en bloemen.


